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Kerie LEVEWLVL Kerkdiensten februari-maart

Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Olde eppe O0r 3 ele ormatie zie onze e brief 0 op onze web
Zo 09-03 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel Gezamenlijke dienst met
PG Hummelo.
1e zondag 40 dagentijd
Zo 16-03 10:00 ds. Jan Kool Voor-Drempt 2e zondag 40 dagen tijd
Zo. 23-03 10:00 Oecumenische dienst kerkeninen  Doesburg 3e zondag 40 dagen tijd Martinikerk,
rond Doesburg Doesburg
Zo. 30-03 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel 4e zondag 40 dagen tijd
Zo. 06-04 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven Voor-Drempt 5e zondag 40 dagen tijd
Zo. 13-04 10:00 ds. Karin Spelt Hummelo Palmzondag, gezamenlijke dienst

PG Hummelo.

Hummelo

Zo. 09-03 10:00 ds Karin Spelt Hoog-Keppel 1ezondag in de 40 dagentijd
Gezamenlijke dienst met PGDO

Zo. 16-03 10:00 mw. Jansje Ruiterkamp Dorpskerk 2e zondag in de 40 dagentijd

Zo. 23-03 10:00 Oecumenische dienst kerkeninen  Doesburg/ 3e zondag in de 40 dagentijd

en rond Doesburg Martinikerk

Zo. 30-03 10:00 ds.Deodaat van der Boon Dorpskerk 4e zondag in de 40 dagentijd

Zo. 06-04 10:00 ds. Monica Schwarz Dorpskerk 5e zondag in de 40 dagentijd

Zo. 13-04 10:00 ds. Karin Spelt Dorpskerk Palmzondag, gezamenlijke dienst
met PGDO

Zo 09-03 10:00 Zangdienst Dorpskerk

Wo 12-03 19:30 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk Biddag voor Gewas en Arbeid

Zo 16-03 10:00 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk m.m.v. koor: Reborn

Zo. 23-03 10:00 drs.H.J. Boon (Texel) Dorpskerk

Zo. 30-03 10:00 Koor Deo Gratias (Laren) Dorpskerk

Zo. 06-04 10:00 ds.H.Nekeman (Olst) Dorpskerk

Zo. 13-04 10:00 pastorJ. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk Palmpasen

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



Nieinand heeft God ooit gezien.

Maar als we elkaar liefhebben,

blijft God in ons en is zijn liefde in ons
tot volmaaktheid gekomen.

1 Johannes 4:12

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21

Ke Y'Q Leve " LVL Kopijdatum  Verschijnt

21 maart 8 april

[ 25 april 13 mei
Volgende nummers 30 mei 17 juni







Je hoeft niet bang te zijn

Dit kinderliedje lijkt wel erg van toepassing op het moment van schrijven, 14 februari.

De politieke wereld en de main stream media zijn in rep en roer, want de nieuwe Amerikaanse
regering slaat een weg in die nogal wat regeringsleiders in Europa eigenlijk niet willen.

Oplettende nieuwsgaarders hadden dat natuurlijk allang kunnen weten, maar daar waren er
blijkbaar niet zoveel van ... En nu is iedereen verbijsterd, want wat onwenselijk en onwerkelijk werd
geacht, blijkt toch te gebeuren.

Dat woordje verbijsterd doet mij denken aan de woorden van de Heer Jezus aan het begin van
Johannes 14. De NBG en ook de oude Statenvertaling vertalen het Griekse woord met: je hart worde
niet ontroerd, maar dat heeft vandaag de dag een wat andere betekenis. De “bijbel in gewone taal”
geeft het eigenlijk wel aardig weer met de woorden die bovenaan dit stukje staan. Jezus vervolgt
dan met: je gelooft in God, geloof ook in Mij! De God van de hemel, de Vader van onze Heer Jezus
Christus, is degene die ook het wereldgebeuren in Zijn hand houdt en zelfs ons eigen nietige
leventje! Dat de grote machten der aarde in al hun wijsheid vaak niet weten wat ze (moeten) doen
was al in de tijd van het Nieuwe Testament duidelijk.

We gaan er gemakshalve vanuit dat het mensen met enig verstand van zaken zijn die over ons
beslissen, maar in zijn tweede brief aan de gelovigen in Corinthe schrijft Paulus dat de beheersers
van dit tijdsgewricht - wier macht teniet zal gaan!- mensen zijn die er niet van op de hoogte zijn dat
het wereldgebeuren in Gods handen ligt. Ze handelen vaak zeer onverantwoordelijk. Gebeurde al in
Jezus' tijd, want als ze maar even geweten hadden wie ze daar aan het kruis nagelden, nl. de Heer
der Heerlijkheid!, hadden ze dat niet gedaan! (1 Cor. 2: 8).

De profeet Daniél legt in hoofdstuk 2 van het gelijknamige bijbelboek aan koning Nebukadnezar, die
door een nare droom nogal slecht geslapen had, uit Wie er achter de coulissen van het wereldtoneel
aan de touwtjes trekt. Lees maar even mee: “Geprezen zij Gods Naam van eeuwigheid tot eeuwigheid,
want aan Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij immers verandert tijden en uren. Hij zet koningen af
en stelt koningen aan. Hij geeft de wijzen wijsheid en kennis aan wie verstand heeft. Hij openbaart
ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is en bij Hem woont het licht.”

Voor Daniél is dat de reden om zijn eerbetoon aan God uit te spreken met de woorden: U, God, loof
en roem ik! Hij zit niet bij de pakken van de gedroomde komende politieke omwentelingen neer,
maar heeft volledig vertrouwen in de Heer, zijn God. Zo mag hij vandaag ook ons moed inspreken!

"God, u bent wijs en machtig. Daarom moet iedereen u danken, nu en altijd. U bepaalt elke dag wat er in
de wereld gebeurt. U wijst koningen aan die moeten regeren. U maakt mensen wijs en geeft ze verstand.
Voor u is niets verborgen. Bij u is alles licht. U kent alles wat in het donker is."

(Bijbel in gewone taal)

- Barend Verkerk, PKN Hummelo



KerrlLevenln

Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
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Van de predikante

Verstilling in de Veertigdagentijd

Op 5 maart begint de Veertigdagentijd. De zeven weken voor het Paasfeest. Een tijd van
ingetogenheid en verstilling. Op de eerste zondag lezen we altijd het verhaal van de verzoeking in
de woestijn. Voordat Jezus op weg gaat en in woord en daad mensen bij de weg van God wil
betrekken, trekt hij zich terug. Hij zoekt de eenzaamheid van de woestijn. Alsof hij zich eerst wil
bezinnen.

De veertigdagentijd is ook bedoeld om ons even terug te trekken. Het is mooi als het een tijd
van verstilling en bezinning kan zijn. Als je daar ruimte voor kunt maken in je leven. Bij mij komt het
woord ‘leegte’ op. Het is goed als je van tijd tot tijd de leegte opzoekt. Wij leven in een tijd met heel
veel prikkels. We kunnen altijd aan staan. Via de smartphone komt er van alles bij ons binnen.
Sociale media, nieuws, actualiteiten. Ik hoor veel mensen zeggen: er is zoveel waar je aan mee kunt
doen, waar je naar toe kunt gaan, de agenda is zo snel vol. We zijn het ontwend om ons te vervelen
en niets te doen. De leegte zoeken kan daarom ook confronterend zijn. Want wat kom je daar
allemaal tegen?

Je kunt jezelf tegen komen. Je kunt voelen hoe klein en kwetsbaar je bent, feilbaar en
afhankelijk. Kleine stemmen die je verdrongen hebt steken de kop op. Onzekerheden. Misschien
zet het je ook aan het denken over je leven. Over keuzes die je hebt gemaakt. Over mensen die je
niet hebt gezien of pijn gedaan. De leegte van de woestijn kan confronterend zijn.

Jezus kwam er ook een andere stem tegen. Een tegenstem. De stem van het kwade, van de duivel,
die hem wil verleiden een andere weg te kiezen. Een weg die van God afvoert. Een weg die
doodloopt.

De veertigdagentijd is ook bedoeld om na te denken over wegen die doodlopen. Terug te keren
van wegen die je niet gelukkig maken. Daar kan een vorm van vasten bij horen. Vasten als een
vorm van afzien van, van dingen anders doen. Van bedenken wat we misschien beter willen doen.
Hoe staat het met de balans in mijn leven? Ga ik vooral op in mijn werk, hoe vul ik mijn vrije tijd in,
wil ik meer ruimte maken voor gebed, meditatie, stilte? Kan ik vaker de natuur in gaan? Je kunt ook
kijken naar je relaties. Neem ik genoeg tijd voor familie en vrienden, voor mensen die me dierbaar
zijn? Zorg ik goed voor mezelf? Welke aandacht geef ik aan gezonde voeding en beweging? Welke
keuzes maak ik op het gebied van duurzaamheid? Allemaal vragen die een plek kunnen krijgen in
de ruimte van de veertigdagentijd. Als je toelaat dat het een tijd van bezinning en verstilling mag
zijn.

- ds. Karin Spelt



Zondag 23 maart 10:00
Oecumenische kerkdienst in de Martinikerk in Doesburg.

Deze zondag in de
veertigdagentijd vieren we
met de kerken in en rond
Doesburg. In de viering staat
het thema ‘Verstilling’
centraal. Voorgangers zijn
Ds. Karin Spelt en Ds. Anton
Stegeman. Anton Stegeman
is voorzitter van de
kerkenraad van de PGAD en
tevens predikant/geestelijk
verzorger. Hij vervangt ds.
Elise Wijnands. Het is
momenteel nog onzeker
wanneer zij na haar ziekteverlof haar werk weer op kan pakken. Muzikale medewerking is er van
Wilbert Berendsen. We hopen een gezamenlijke zanggroep te kunnen vormen.

In de dienst zullen schilderijen van Jan Mankes en de gedachten die daarbij horen een plek krijgen.
Een uitdaging om ze te bekijken tegen de achtergrond van de onrustige tijd, waarin wij leven en de
behoefte aan bezinning en verstilling.

Momenteel is er een expositie van het werk van schilder Jan Mankes (1889-1920) in museum
Arnhem en museum Belvedére in Heerenveen. Met als titel: Verstilling en strijd. Jan Mankes leefde
in een onrustige tijd. De tijd voor en tijdens de Eerste wereldoorlog en de Russische revolutie. In
tegenstelling tot deze tijd
straalt zijn werk rust en
verstilling uit. Hij schilderde de
dingen om hem heen: mensen,
dieren de natuur. Uit zijn
stillevens, portretten en
landschappen spreken geduld
en observatie. Samen met zijn
vrouw Anne Zernike, de eerste
vrouwelijke predikant in
Nederland zoekt hij naar een
levenshouding van
geweldloosheid in reactie op de
oorlogswoede. Ook vinden ze
de kunst een vorm van
goddelijke aanwezigheid. Hij overlijdt op jonge leeftijd aan tuberculose en de Spaanse griep.
Ook in de Stille Week en Pasen zullen een aantal schilderijen een plek krijgen. In het aanbod van
Ontmoeten Inspireren Delen komt een uitnodiging om op dinsdagmiddag 1 april de
tentoonstelling in museum Arnhem te bezoeken.

-ds. Karin Spelt



KerklLevenin

In Memoriam

Hendrika Johanna Hendriksen-Lenselink
Geboren 10 mei 1931 - Overleden 15 januari 2025

Op 15 januari is Jantje Hendriksen overleden in de leeftijd van 93 jaar.
Jantje is opgegroeid op een boerenbedrijf in Hengelo (GLD). Ze trouwde in
1959 met Jan Hendriksen uit Achter-Drempt. Ze gingen boeren op de
Stokhoven en kregen samen vier kinderen Dinie, Truus, Gerrit en Hennie.
Het was hard werken in het gezin en het boerenbedrijf. Jantje had meer
liefde voor het bedrijf dan voor het noodzakelijke huishouden. Ze was er
trots op boerin te zijn. Na hun pensionering gingen ze wonen aan de
Veldweg in Voor-Drempt. In die tijd heeft ze samen met Jan veel reizen
gemaakt. Daar genoten ze van. Jantje kreeg ook ruimte om andere
talenten te ontwikkelen. Ze begon verhalen en gedichten in het dialect te
schrijven. Daardoor raakte ze betrokken bij de vertaalclub van het Staring
instituut. Zij hielden zich onder andere bezig met het vertalen van de
bijbel in dialect. Jantje was er trots op dat ze daar een bijdrage aan kon leveren. Met haar verhalen
en gedichten verzorgde ze programma’s bijvoorbeeld voor vrouwenverenigingen. Ze was zelf 25
jaar voorzitster van vrouwenvereniging de Stille Kracht.

Veel van haar teksten gingen over haar geloof. Jantje was een gelovige vrouw. Ze bleef tot het eind
toe betrokken bij onze kerk. Enkele jaren geleden verhuisde ze samen met Jan naar een
aanleunwoning aan het Molenaarserf in Hummelo. Kort nadat ze verhuisd waren overleed Jan. Ze
kon niet meer naar de kerk komen, maar luisterde elke zondag via Kerkdienstgemist.

Graag sprak ze met mensen over haar geloof. Voor haar afscheid koos ze zelf de teksten en liederen.
Daarmee wilde ze iedereen nog meegeven wat haar geloof voor haar betekent. Uitgangspunt was
psalm 139. Ze vertelde hoe deze psalm voor haar is gaan leven. Ze was opgevoed met het beeld van
een strenge God, die steeds in de gaten houdt of je iets verkeerd doet. Dat beeld zag ze
aanvankelijk in psalm 139. Totdat ze ontdekte dat het beeld van God die je ziet ook op een andere
manier uitgelegd kan worden. God wil altijd en overal in liefde naar mij omkijken en wil mij
beschermen. Dat beeld van God ging met haar mee in haar leven.

Er waren moeilijke tijden. Met name toen haar dochter Dinie overleed. En toen haar man Jan ziek
werd en leed onder beginnende dementie. Maar de liefdevolle aanwezigheid van God heeft haar
altijd getroost en gesterkt. Tot het einde toe bleef ze geestelijk een sterke vrouw die kon genieten
van het leven. Ze was blij met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hield van de
bezoekjes en samen een spelletje doen. Ze had humor. Ze bleef bij de tijd. Kon goed met de
computer omgaan. Ook de contacten in Hyndendaal waren belangrijk voor haar. Wel had ze veel
verdriet over het verlies van Jan. Haar geest was sterk, maar haar lichaam werd steeds kwetsbaarder.
De laatste maanden werd ze gekweld door galsteenaanvallen, die niet onder controle gehouden
konden worden. Ze had veel pijn. Steeds meer werd duidelijk dat ze het leven moest loslaten. Ze
deed dat in vertrouwen dat ze ook na dit leven opgenomen zal worden in de Lichtkring van God.
Dat hij ons ook na dit leven met zijn liefde omgeeft. Op 23 januari hebben we afscheid van haar
genomen in de kerk van Drempt. Op de begraafplaats is ze naast haar man Jan te ruste gelegd.

-ds. Karin Spelt




Actie Kerkbalans 2025

L Geeft u voor de kerk van morgen? In januari 2025
Kerkbalans vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om
' een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn
OMZIEN doen we samen. Helaas hebben we nog niet van
NA AR iedereen een toezegging voor een bijdrage
ELKAAR ontvangen. Maar geven kan nog steeds! We hopen
HEL TRCHRMCUAY, LIRS van harte dat u dit, mocht u het nog niet hebben
. gedaan, alsnog wilt doen! Van de 232 bezorgde
SSNEYAnCEAG VORY CR KRIK ¥R m Oro brieven zijn nu totaal 178 toezeggingen (= 76,7%)

ontvangen. In 2024 zijn totaal 204
toezeggingen/betalingen ontvangen. We zijn er dus nog niet, we missen nog vele reacties.

0ok zijn nog niet alle toezeggingen gedaan voor 2024 ontvangen. Er staat nog ruim € 2.700 open.
Wilt u eens nakijken of u uw toezegging over 2024 al heeft voldaan?

Mogen we op u rekenen? Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun!
Ons bankrekeningnummer is: NL 72 RABO 0315 0025 73

Namen het College van Kerkrentmeesters,
-Jan Bruil
Bezoek van de kerkenraad aan de Anadolu Moskee in Doesburg

Zaterdag 25 januari zijn we met de
kerkenraad op bezoek geweest bij de
Anadolu Moskee aan de Oranjesingel in
Doesburg. Een van oorsprong Turkse
moskee, die al rond 1978 een plek heeft
gekregen.

We werden er gastvrij ontvangen door een
aantal mensen uit het bestuur en de imam.
Zij waren blij met ons bezoek en vonden het
fijn dat wij contact met hen hebben
gezocht. Na een eerste kennismaking met
een kopje thee en veel lekkers op tafel
hebben we samen het middaggebed
meegemaakt. We waren onder de indruk
van de prachtige gebedsruimte. Met veel mozaiektegels in allerlei tinten blauw en azuur. Erg mooi.
Daarna kregen we een rondleiding door het gebouw. De moskee is ook een cultureel centrum, waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en er is een winkel met halal producten. Een levendig centrum,
waar mensen altijd welkom zijn.

in een nagesprek hebben wat verteld over de taken van onze kerkenraad. Over de polarisatie in
onze samenleving en het belang van ontmoeting tussen verschillende groepen. Wij hebben de
mensen van de moskee uitgenodigd ook een keer bij ons op bezoek te komen.

Namens de kerkenraad,
-ds. Karin Spelt



HUISPAASKAARS 2025

Huispaaskaarsen 2025 zijn leverbaar in maar liefst 23 uitvoeringen, variérend in thema en
maatvoering. Huispaaskaarsen met wasreliéf en opdruk, in lengtes van 30, 40 en 60 cm.

Pasen wordt gevierd op 20 en 21 april 2025.

Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier
te beleven. Uiteraard is de Huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u dierbaar
zijn.

Via bocashop.nl/paaskaarsen komt u op de pagina van de Huispaaskaarsen.

Om verzendkosten te besparen willen wij u de mogelijkheid bieden de Huispaaskaars via de kerk te
bestellen. Wanneer u, voor 10 maart, een mail stuurt naar bruil.jan@kerkdrempel.nl met daarin
duidelijk welke Huispaaskaars u wilt bestellen en uw naam en adres dan zorgen wij voor de
bestelling.

Wilt u de kosten voor de kaars, het bedrag inclusief BTW, overmaken op de rekening:
NL 72 RABO 0315 0025 73 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkepppel, o.v.v. "paaskaars".

Wij zorgen er dan voor dat uw Huispaaskaars bij uw thuis wordt bezorgd.
Namens de Kerkraad,

-Jan Bruil




tmoetenulnspi reren--Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente

Samenwerkingsgemeente QOoipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Oude woorden? Steeds nieuw en steeds anders...

In het najaar van 2024 hebben we een doorstart gemaakt met de kring, waarin we de woorden van
de bijbel in onze tijd tot leven laten komen.

We gaan in gesprek met de tekst. Waar raakt het ons, wat betekenen de woorden in onze tijd?
Verrassend is ook om te zien hoe de teksten een bron van inspiratie zijn voor schilders, musici en
dichters. Hun interpretatie van de tekst laat ons op een andere manier naar de teksten kijken.

We bieden deze kring dit voorjaar twee keer aan op de woensdagochtend. De eerste bijeenkomst
wordt geleid door ds. Karin Spelt. De tweede wordt geleid door ds. Els de Clerg.

Plaats : Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 Doesburg
Datum : woensdag, 5 maart en 9 april

Tijd : 10:00-11:00 uur

Kosten : 5euro pp.

Samen film kijken

La fille inconnu

Dinsdag 25 maart Kerkhuis, Van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel
Inloop met koffie en thee vanaf 14:00 uur, aanvang fim 14:30 uur
In de Nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze film.

Bezoek aan de tentoonstelling in het Museum Arnhem:

Jan Mankes, verstilling en strijd

Samen kijken naar kunst en je laten inspireren. Een uitnodiging om samen de tentoonstelling over
Jan Mankes te bezoeken. In de dienst van 23 maart en de Stille Week zal zijn werk en leven een plek
krijgen. Waardevol om dan ook de tentoonstelling te bezoeken. Bij genoeg deelname is er de
mogelijkheid een rondleiding aan te vragen. De kosten hiervoor zijn 5 euro pp. Een ticket graag zelf
kopen. Vervoer wordt onderling geregeld.

Info en opgave :ds. Karin Spelt

Wanneer :dinsdag 1 april

Tijd :14:00 uur
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Predikant: ds. Elise Wijnands - mob.: 06-23517979 - e-mail: dominee@kerkhummelo.nl -
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tel.: 0314 - 849896 - e-mail: scriba@kerkhummelo.nl - Website: www.kerkhummelo.nl

Zoals u inmiddels wel weet is onze dominee Elise Wijnands door gladheid erg ongelukkig
gevallen met haar fiets en heeft zij daarbij naast verwondingen aan gezicht en been ook een
hersenschudding opgelopen. Hierdoor kan zij haar werk niet doen en naar het zich laat aanzien
zal zij de komende tijd nog wel even rust moeten houden.

Het "werk voor de kerk" staat echter niet stil!

Voor de kerkdiensten kunnen we gelukkig terugvallen op een paar gemeenteleden die bereid zijn
om een dienst voor te bereiden en voor te gaan als er geen gastpredikant is. Wij zijn hen daar zeer
dankbaar voor want het vergt veel tijd en verstand van zaken. Daarnaast hebben we nog een paar
gezamenlijke diensten met onze buurgemeente Drempt&OldenKeppel gepland staan.

U ziet; ondanks dat wij Elise moeten missen hoeft u niet bang te zijn dat er geen mogelijkheid is om
naar de kerk te komen op zondagmorgen. En mocht u, buiten het kerkbezoek om, nog vragen
hebben of bezoek willen ontvangen neem dan gerust contact op met uw wijkouderling.

Op de website www.kerkhummelo.nl kunt u vinden wie de wijkouderling in uw

straat is. Zij zijn graag bereid u te bezoeken of te woord te staan.

Wij wensen ds. Elise heel veel beterschap en hopen dat ze snel weer de oude is.

; — ) . : Yok
Zij heeft inmiddels al veel kaartjes, appjes, een fruitmand, bloemen en andere - ,&; :
blijken van belangstelling ontvangen waarvoor zij iedereen hartelijk bedankt. E XY
Het doet haar goed te weten dat zo veel mensen aan haar denken! X
M\
- Marco Huntelaar, voorzitter Ml \ .

De kerkdiensten die nu volgen vallen alle in de periode van de 40 dagen, voorafgaand aan Pasen.
Op 9 maart is er een gezamenlijk dienst in Hoog-Keppel. Ds. Karin Spelt gaat dan voor.

Zondag 16 maart gaat mw. Jansje Ruiterkamp uit Vorden voor en op 23 maart is er in Doesburg een
gezamenlijke oecumenische dienst. Dan volgt op zondag 30 maart weer een dienst in Hummelo
met ds. Deodaat van der Boon. Uit Almelo komt ds. Monica Schwarz naar onze kerk op 6 april.

Koster/organist Uitgangscollectes:

16 maart: Hans van Essen/Atze Douma 9 maart: World Servants Roemenié
23 maart: Jan Hagenbeek/Frans Konincks 16 maart: Orgelfonds

30 maart: Jan Hagenbeek/Broer de Boer 23 maart: World Servants Roemenié
6 april: /Remco Kilinne 30 maart: Het Passion

13 april: /Remco Kiinne 6 april: Plaatselijk kerkenwerk

13 april: Cliniclowns



Bloemengroet

Op zondag 26 januari werden er bloemen gebracht bij de familie Van Zadelhoff (Guus en Mies) aan
het Molenaarserf. De heer Ron Hille van de Pennekampweg ontving het boeket uit de kerk op
zondag 2 februari. Mw. Leida Wenneker heeft de bloemengroet ontvangen op zondag 9 februari
en de week daarop gingen ze naar Hans Schreurs.

Opbrengst collectes december 2024 Opbrengst collectes januari 2025

In de dienst In de dienst ;
Kerk € 362,27 Kerk € 139,14

Diaconie € 241,52 Diaconie € 92,76

Uitgangscollecte Uitgangscollecete
01-12 Plaatselijk Kerkenwerk € 64,77 05-01 Plaatselijk Diaconaal werk € 57,70
15-12 Plaatselijk Jeugdwerk € 57,20 19-01 Plaatselijk kerkenwerk € 37,40

22-12 Plaatselijk Diaconaal werk € 42,70 26-01 St. Sravana € 98,70
24-12 Eindejaarscollecte € 135,26
25-12 Eindejaarscollecte € 146,25
31-12 Eindejaarscollecte € 144,45

Lang Leve Op donderdagmiddag 20 maart van 2 tot 4 uur in de Ruimte gaan we

' schatgraven in de linnenkast door van huis mee te nemen een handwerk
of een voorwerp van uzelf of van uw familie, iets waar een verhaal bij
hoort en er over te vertellen. De middag wordt begeleid door vrijwilligers
van het team Schatgraven van Lang Leve Kunst en Naoberschap van
Amphion Cultuurbedrijf. Belangstellenden zijn zoals altijd welkom!

& NaobersChép

In de dienst op oudejaarsavond noemden we de namen van de in 2024 overleden gemeenteleden.
We ontstaken een kaars aan de Paaskaars. Die vlam herinnerde ons aan het licht van Paasmorgen.
Het licht dat aangeeft dat de dood niet het laatste woord heeft. Het is het teken van de opstanding
tot het eeuwig leven.

* Gerrit Teunissen 5 januari 1934 - 17 januari 2024
* Henk Kets 9 oktober 1956 2 januari 2024

* Chris Hietkamp 22 juni 1960 - 5 februari 2024

* Freek Jansen 26 augustus1933 - 15 februari 2024
* Mies Dun-van der Hout 8 juli 1930 - 18 februari 2024
* Jan Vrogten 21 december 1946 - 19 februari 2024
* Gerrit Eskes 30 juli 1943 - 20 maart 2024

* Henk Rexwinkel 15 februari 1947 - 2 mei 2024

* Gerrit Jan Langeweg 3 december 1957 - 28 augustus 2024

* Siska Scholten-Sijbolts 1juli 1941 - 14 november 2024



KerklLevenin

Vanaf 16:00 — 18:00 uur in De Ruimte.
Kom gezellig, onbeperkt verse pannenkoeken eten

voor € 5,- per persoon.
De opbrengst is voor de voedselbank Doetinchem/Zelhem.

In memoriam Bep Oosterink-Bakhuisen
Op 15 januari 2025 namen we in de Hummelose Kerk afscheid van een zorgzame vrouw, die de
leeftijd van 95 jaar mocht bereiken. We hebben het over Bep (Bertha) Oosterink, geboren
Bakhuisen. Ze komt van een boerderij en kaasmakerij in Abcoude aan het riviertje het Gein.
Daar werd ze in 1929 geboren en daar in de buurt ontmoette ze haar man Henk Oosterink. Van
jongs af aan en leerde ze veel verantwoordelijkheden kennen en gaandeweg werden de woorden
“Waar een wil is, is een weg” voor haar een soort
lijfspreuk.
Het was voor haar best een weg van aanpassen om
vanuit Abcoude in de Achterhoek te gaan wonen. Ook
toen er verdrietige en pijnlijke gebeurtenissen in haar
leven kwamen, moest ze een weg verder zien te vinden.
En dat deed ze! Nadat er een meisje met de namen
Grada Sophia kort na haar geboorte overleed, werden er
twee zonen geboren, Jan en Siem.
Met veel energie bekwaamde ze zich in het
Achterhoekse dialect. En veel activiteiten kenmerkten haar betrokkenheid. Het vroege overlijden
van haar man Henk leidde tot verdriet en ook tot het inzicht dat de weg anders verder zou gaan.
Zoon Siem en zijn vrouw Luci moesten op de boerderij hun eigen leven kunnen opbouwen. Bep
ging wonen in een huisje aan de Margrietlaan en wéér had ze de veerkracht om verder te gaan en
zich te ontplooien en de ontwikkelen. Kleinkinderen vertelden er uitvoerig over in de schets over
haar leven en uit die woorden sprak waardering en respect voor de manier waarop ze in het leven
stond. Liefdevolle zorg voor haar familie — voor ouderen tot de allerjongsten — kende geen grenzen
en ze heeft er heel lang inhoud aan gegeven. Zo'n lang levensverhaal van Bep heb ik — nadat het in
de afscheidsdienst rustig voorgelezen was — als troostend ervaren. Als voorganger kende ik haar
aanvankelijk niet, maar gaandeweg werd zij voor mij een bekende door de verhalen die werden
doorverteld.
Toen haar gezondheid achteruitging en ze steeds kwetsbaarder werd, ontving zij begeleiding en
zorg die zij lange tijd aan anderen had gegeven. In Bep hebben we een vrouw gekend die met
vindingrijkheid en kracht in het leven stond. Van jongs af aan speelden de bijlbelverhalen van
vertrouwen, hoop en liefde daarbij een belangrijke rol. Bij haar afscheid klonken ook woorden uit
de 121e psalm. We vertrouwden haar toe aan een leven in het Licht. Op de begraafplaats aan de
Zelhemsewegq is zij bijgezet bij haar man Henk. We wensen allen die haar van nabij kenden kracht
en sterkte toe om voortgang te geven aan hun leven!
- ds. Joop Jansen Schoonhoven, Doetinchem




In memoriam Hennie Elbertsen-van den Brink
Op donderdag 16 januari overleed in haar huis aan de Westerbeek van Eertenweg na een ziekbed
Hermina Johanna Elbertsen-van den Brink. Hennie werd 95 jaar.
Hennie werd op 25 oktober 1929 geboren in Otterlo, op de Veluwe. Zij groeide op met Kerk en
Geloof — een geloof dat zij heel haar leven heeft begrepen als bron van kracht waaruit zij tegen
haar leven kon aankijken en dat haar gedragen heeft tot het einde toe. Hennie en haar man Jan, die
werd geboren in Wekerom, eveneens op de Veluwe, trouwden in 1954 en kwamen aan de Rijksweg
in Hummelo te wonen. Daar gingen zij boeren. In 1962 werd dochter Wilma geboren die nu, met
haar man Marco, op die plaats woont. Hennie en Jan vonden aansluiting bij de buurt en de
gemeenschap van Hummelo. Zij waren trouwe kerkgangers. Hennie was vanaf de oprichting lid
van de dames-bezoekgroep (zoals deze groep aanvankelijk heette) en was later vrijwilligster op
Den Ooyman en op Hyndendael. Ondanks haar gevorderde leeftijd zorgde zij graag voor ‘de
ouderen’
Voor Hennie was de Bijbel belangrijk — zij las er veelvuldig uit. De huwelijksbijbel van Hennie en Jan,
waaruit schoonzoon Marco tijdens de afscheidsdienst ook
voorlas, ziet er bepaald ‘gebruikt’ uit.
In de afscheidsdienst hoorden we de woorden uit Psalm 23 in de
oude vertaling: “de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken...’
Deze oude woorden, die voor velen anno 2025 op afstand zijn
komen te staan, waren voor Hennie grond onder haar voeten,
een steun in de rug en een dak boven haar hoofd, zodat ze de
toekomst in kon kijken — want ‘met kracht van boven’ heeft zij haar leven ten volle kunnen leven.
De tekst van het lied dat wij zongen na de overdenking en waarvan de melodie klonk bij het
uitdragen van Hennie Elbertsen luidt: ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt...’ De nabijheid van
God in haar leven was voor Hennie niet een vraag, maar bron van diep vertrouwen en een heilige
wetenschap die haar gedragen heeft.
Moge de herinnering aan Hennie voor Wilma, Marco, hun kinderen en de velen die met Hennie
verbonden zijn tot troost zijn.
-ds Deodaat van de Boon

In memoriam Rikie Remmelink-Klein Geltink
In de avond van 2 februari overleed Hendrika (Rikie) Remmelink-Klein Geltink in de leeftijd van 84
jaar. Rikie is geboren in Klein Dochteren gem. Lochem als tweede kind in een gezin van vier.
Na de schoolperiode ging ze werken in de huishouding. Op de bruiloft van haar zus Gerrie
ontmoette ze een neef van de bruidegom, Peter Remmelink uit Hummelo. Hij werd haar grote
liefde. Op 14 oktober 1964 zijn ze getrouwd en het huwelijk werd ingezegend in de Dorpskerk van
Hummelo. Ze gingen wonen op de Priesterinkhof, het ouderlijk huis van Peter, een huis met die
bijzondere bouwstijl en luiken. Daar werden de kinderen Jeannet, Jan, André en Monique geboren.
Rikie genoot van het gezin en het huishouden. Ze werkte volgens een vast schema: alles op haar
tijd. Ze hield van koken en bakken, vooral haar kruidcake was favoriet. Andere hobby’s waren
zwemmen, breien, puzzelen, tuinieren en werken op de boerderij, vooral het verzorgen van de
kalveren.




| Kerklevenlin

De familie is uitgebreid met schoonkinderen Ronald, Rinanda, Pernella en Mike en later de
geboortes van de kleinkinderen. Rikie was een trotse oma en volgde hun belevingswereld, zolang
ze kon. Rikie was saciaal betrokken bij het dorps- en verenigingsleven, ze hielp bij de schoonmaak
van de kerk,was vrijwilliger op Den Ooiman, actief bij het kermisvoorbereidingen en was lid van
Vrouwenvereniging. Samen zongen zij en Peter jarenlang hun hoogste lied bij het koor ‘Soli Deo
Gloria’ in Hummelo.

In de vakantietijd reisde het gezin door Nederland met de caravan, later gingen zij en Peter
genieten van busreizen door Europa. Tussendoor genoot Rikie volop van
winkelen met de dochters, van de natuur tijdens de fietstochten met de
zussen, familie of vriendinnen.

Hoewel ze een redelijke gezondheid heeft gekend was het leven voor haar
geestelijk soms zwaar, zoals haar dochters dit verwoordden in een
passend gedicht. De laatste jaren werden echter overschaduwd door
vergeetachtigheid en lichamelijke problemen. Ze verhuisde naar
verpleeghuis Antonia, daarna naar GG-Net, het laatste jaar woonde ze op
het Hyndendael, een moeilijk besluit na een huwelijk van zestig jaar, om
elkaar dan, tegen wil en dank, te verliezen aan het leven.

Op 7 februari hebben wij haar leven herdacht in de aula van het GUV
Uitvaartcentrum te Etten. Warme passende woorden werden in het licht
van de kaarsen door haar dochters en kleinkinderen uitgesproken.
Centraal stonden de lezingen uit Phil 4: 43, hun trouwtekst, Psalm 139 over kennen en gekend zijn
en Prediker 3 over de tijd. Dit alles omlijst door de symbolieken van een huis.

Op de begraafplaats in Hummelo hebben we haar uit handen gegeven aan de schoot van de aarde
en toevertrouwd aan haar Heer en Heiland, bij wie zij zich, ook tijdens haar leven zo geborgen wist.
Wij wensen Peter, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe en Gods zegen bij het missen van dit
lieve, zorgzame mensenmens. Denk aan haar terug, vooral toen ze alles nog kon...want Rikie heeft
geleefd, geloofd en liefgehad. Laat deze wetenschap jullie troosten.

- Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink

In memoriam Ali Schreurs-Tuender
Ali Tuender werd geboren 30 december 1931 te Steenderen in een gezin met een zoon en een
dochter. Daar bracht ze haar jeugd door. Ali had op jonge leeftijd geleerd wat het leven kon
bieden: haar broer moest ze vroeg missen en haar vader overleed toen Ali 13 jaar was, een
moeilijke periode in het leven van het gezin Tuender. Er over praten deden ze niet en dat waren ze
destijds ook niet gewend. Ali trouwde 31 oktober 1957 met Gerrit Schreurs en samen gingen ze
wonen aan de Zelhemseweg 31 in Hummelo. Op die plek runden ze samen een gemengd
boerenbedrijf. Met de komst van Hannie op 31 augustus 1958 en Jan op 1 april 1961 was het gezin
Schreurs compleet. Een mooie tijd aan de Zelhemseweg 31. Ali was er gelukkig met haar Gerrit.
Ali ging zwemmen bij Zandewierde en dat heeft ze heel lang met veel plezier gedaan. De
buurtuitjes met de bus door Nederland vond ze gezellig, Gerrit mocht met de kermis
vaandelzwaaien aan einde van de dag bij het tuinhuis en daar ging Ali kijken, trots op haar Gerrit.




Familie, buren en vrienden waren haar dierbaar. Van de ziekte
en het overlijden van buurman Jan Vrogten heeft ze veel
verdriet gehad. In 1982 trouwde Hannie met Berry en zij
gingen wonen in Hengelo. Berry was een geweldige
schoonzoon op wie ze erg gesteld was. Samen een autotocht
maken en gezellig onderweg iets eten was altijd feest. Met
oud en nieuw bakte Ali wafels, voor allen een traktatie. Jan
vertoefde vaak in Lochem, na het overlijden van zijn vader op
25 mei 2012. Daarna bleef Jan steeds meer thuis om de zorg
voor zijn moeder op zich te nemen. Samen de inkopen doen en het huishouden. Maar Ali gaf dat
niet makkelijk uit handen en graag werkte ze mee zolang de gezondheid dat toeliet. Ze maakte
zich zorgen om Jan toen hij ziek werd, maar ze bleef altijd die zorgzame moeder. Ali kookte graag
wel de gewone maaltijden die met zorg bereid werden.

30 december 2023 mocht ze 93 jaar worden. Dit heeft ze nog thuis in haar eigen stoel bij haar
warme kachel met de kinderen gevierd. En een toost uitgebracht met een glaasje wijn, een
bijzondere herinnering voor Hannie, Berry en Jan die jullie meenemen de toekomst in. Enkele jaren
geleden brak Ali haar heup en ging van ziekenhuis, Schravenweide naar Hyndendael in Hummelo.
Daar heeft ze met veel plezier gewoond. Zoals ze zelf zei: "Ik ben weer thuis!” en dat voelde goed,
graag was ze te gast bij bepaalde activiteiten, het pastorale uur in het Hyndendael werd niet
overgeslagen ze kon genieten van woorden en liederen, die kende ze allemaal ....

“Er is een God die hoort” hebben we ook bij haar afscheid geluisterd, een van haar lievelings-
liederen. Bezoek aan Ali was altijd gezellig ze was een tevreden (schoon)moeder, een tevreden
bewoonster van verpleeghuis Hyndendael.

Dankbaar voor de fijne verzorging van medewerkers en vrijwilligers in Hyndendael, na een paar
dagen van verwarring gaf ze aan: het is goed geweest, ‘et geet zoas ‘et geet en het kump zoas ‘et kump.
Woensdagmiddag 8 januari 2025 nam Ali afscheid van het leven hier op aarde.

Dankbaarheid is groot bij haar dierbaren, dat haar verder lijden bespaard is gebleven.
Woensdagavond hebben een haag van medewerkers Ali een laatste groet gebracht tijdens het
uitdragen uit het huis waar ze de fijne laatste jaren is verzorgd.

Ali, is in vertrouwen dat het allemaal goed is, in vrede ingeslapen.

“Rust zacht Ali (Aleida Frederika) Schreurs-Tuender. Jouw naam vertrouwen wij toe aan Hem die jou
liefheeft en staat geschreven tussen de sterren, hoog in de hemel. Jouw leven is nog niet vergeten,
je wordt genoemd en bent gekend.”

Hannie, Berry en Jan herinnering en kracht voor de toekomst gewenst.
- Een meelevende groet van J.Tankink - Ligtenbarg

Actie blik voor de toekomst

De actie blik voor de toekomst heeft dankzij uw bijdrage 5 grote bananendozen
vol blikvoedsel opgeleverd. Op 14 februari hebben wij -Rikie, Mieke en Rita-
deze dozen gebracht bij een inzamelpunt voor Food 4 Ukraine. Deze opbrengst
vanuit Hummelo gaat mee op het 51e transport deze maand naar Oekraine.

Wilt u onze diaconieprojecten financieel steunen? Maak dan uw bijdrage direct over naar Diaconie
Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank!




KerklLevenin

Pastor: Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart « tel.: 0625012653 -

e-mail: pastor.pknwichmond@gmail.com - werkdagen: maandag en woensdag
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink - tel.: 06-57142201 - e-mail: pknwichmond@gmail.com -
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond -
Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 + Website: wichmond.protestantsekerk.net «
Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Van de pastor...Vasten?!

MODERN VASTEN Op woensdag 5 maart, begint de veertigdagentijd. Van oudsher
bezinnen christenen zich in deze periode op het lijden en sterven van

40 DAGEN Jezus. Het is een periode van inkeer en gebed en het zoeken van
ZONDER gemeenschap met God. Een tijd van voorbereiding op Pasen.
FACEBOOK Hoe lang men vroeger vastte, varieerde. In kloosters was het

& TWITTER  9ebruikelijk dat men veertig dagen achter elkaar vastte, omdat Jezus
veertig dagen vastte, evenals trouwens Mozes en Elia. Mozes, Elia en

% Jezus vastten in de woestijn.

Rond de derde en vierde eeuw werd het gebruikelijker om de veertig dagen voor Pasen te vasten.
Gerekend vanaf Aswoensdag is het overigens nog zesenveertig dagen voor Pasen aanbreekt, maar
omdat zondag een feestdag is, vast je op die dag niet, maar vier je feest. En zo kom je dus uit op 40
dagen tussen Aswoensdag en Pasen.

In de protestantse traditie krijgt de 40-dagentijd in de periode voor Pasen langzamerhand ook wat
meer voet aan de grond. Niet dat er veel mensen zijn die dan helemaal niets eten. Vaak kiest men
voor een eigen invulling van het vasten, ook wel ‘modern vasten' genoemd. Zo zijn er mensen die
‘offline’ gaan en alle (sociale) media links laten liggen of geen televisie kijken, anderen zien af van
winkelen of kopen geen boeken, weer anderen laten snoep en koekjes, alcohol of vlees staan.

Hoewel ik voor mijzelf ook altijd een invulling geef aan de veertigdagentijd bekruipt me soms ook
een wat dubbel gevoel bij dat ‘vasten’ Het is goed om dingen te laten staan en/of niet te doen en je
aandacht in plaats daarvan meer op God te richten. Maar of het altijd brengt wat idealiter de
bedoeling is? De extra tijd die één en ander zou opleveren, valt in de praktijk behoorlijk tegen. Het
wegstoppen van de gedachte dat je trek hebt in iets lekkers, kan ook juist afleiden. En niet snoepen
kan zomaar een verkapte manier worden om een paar kilo af te vallen (om maar wat te noemen). En
dan is het maar de vraag met welke intentie je je eigenlijk onthoudt van dingen.

Maar afgezien van die twijfels, vind ik de veertigdagentijd een mooie en bijzondere periode in het
jaar. Een tijd van concentratie op de betekenis van het leven van Jezus, zijn lijden en zijn sterven.
Bijvoorbeeld door een 40-dagen leesrooster te volgen, naar mooie passiemuziek te luisteren, zoals
de Matthéus- of Johannespassion van Bach. En misschien toch ook door af te zien van bepaalde
dingen, in welke vorm dan ook. En dan tijd te maken voor gebed of stilstaan bij een Bijbelgedeelte.
Dat wens ik u en mezelf toe voor de komende periode. Bezinning op weg naar Pasen.

Ik wens u allen een goede 40-dagentijd.

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart



Vrede op aarde, beleven wij dat nog?

De goede oude tijd, dat is een veronderstelde waarheid waar vele mensen het wel mee eens zijn.
Maar was die tijd dan wel zo goed? En zijn onze dagen van nu dan alleen maar slecht?

Drs. Co Boon gaat in zijn voordracht hierop in.

Hij is als gastvoorganger en spreker over de 19e en 20e eeuw bij ons zeker geen onbekende.

In de voordracht probeert drs. Boon die goede oude tijd te ontdoen van het teveel aan goed. En we
besteden tevens aandacht aan het feit dan onze heftige hedendaagse tijd niet alleen maar
ingevuld wordt door het kwade maar ook door het goede. We verplaatsen ons naar:

De duizelingwekkende jaren van de 19e eeuw, het notabel gezag, de Haagse vredesconferenties
van 1899 en 1907, onze tijd en onze eigen kerk anno 2025.

Voor de pauze komen bovengenoemde zaken aan de orde, na de pauze praten we er samen over.
Maandagavond 24 maart in Withmundi, zaal open vanaf 19.30 en we beginnen om 20 uur tot
uiterlijk 22 uur.

- Ep Heuvelink

Deo Gratias
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KerklLevenin

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker.

Op woensdagavond 19 maart 2025 hopen wij onze vrouwengroep avond weer te houden. Deze
avond zal Piet Boersma ons mooie tuinen laten zien op een manier die we nog niet kennen.
Namelijk 3-dimensionaal. Een bijzondere en andere kijk op tuinen!!! Het zal vast heel boeiend zijn.
Wij beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur is het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat
open en is er koffie en thee. Gasten zijn altijd welkom.

Fietsen voor Serious Request

Op woensdag 18 december is er tijdens de kerstviering
met de basisschool gecollecteerd voor de
sponsorfietstocht “Fietsen met Ytsen” voor Serious
Request. Deze collecte en kerstkaartenactie voor
kinderen met een metabole ziekte leverde het mooie
bedrag van 268,00 euro op.

Ytsen is 28 jaar, woont sinds mei vorig jaar in Wichmond
en heeft de metabole ziekte Niemann Pick Type C. Op
zaterdag 21 december fietste Ytsen op een elektrische
duofiets samen met 8 vrienden en familieleden vanuit Wichmond naar Zwolle, een afstand van 60
kilometer. Voor Ytsen was zelf fietsen te zwaar, maar hij ging er helemaal voor om deze tocht op de
duofiets mee te maken. Hij gunt ieder kind met een metabole ziekte een onbezorgd leven. Het
werd een prachtige fietstocht, grotendeels droog, en geheel volgens planning. ‘s Middags tussen 4
en 5 uur heeft hij een cheque van maar liefst € 7698,- kunnen aanbieden bij het Glazen Huis. De
dagen erna is dat bedrag nog opgelopen tot € 8500,- De hele Serious Request actie heeft
uiteindelijk het duizelingwekkende bedrag van ruim 12,5 miljoen euro opgeleverd. Dat biedt heel
veel mogelijkheden voor nieuw onderzoek naar behandelmethoden voor metabole ziekten. We
voelen ons erg dankbaar; dit hoge bedrag en alle lieve reacties van mensen.... Heel bijzonder. Al
met al was het een enerverende dag/tijd. Bij tijd en wijle emotioneel, maar ook heel zinvol met alle
media-aandacht voor metabole ziekten. Wij gaan door met mooie dingen doen samen en met
genieten van het leven. Dank jullie wel!

-Anneke Rodenburg




Vanuit de kerkenraad

Per kerkenraadsvergadering rouleren we in wie de opening mag verzorgen.

Ditmaal was pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart aan de beurt.

Ze las een stuk voor van Huub Crijns, over aankloppen, hallo zeggen en binnenkomen.

Zo van zelfsprekend zul je denken, ja hier misschien, maar lang niet overal.

Als kerkenraad zijn wij blij dat de actieve bezoeken die dominee Tim mede heeft opgezet, nu onder
codrdinatie van pastor Jacqueline verder doorgezet en waar nodig nog worden uitgebreid.

Is er behoefte aan een bezoek en/of praatje, schroom dan vooral niet om contact met een van de
kerkenraadsleden op te nemen. Voor een wekelijks praatje is een ieder natuurlijk ook altijd welkom
voor koffie/thee na de dienst in Withmundi. Zo is er om de veertien dagen op de dinsdagmorgen
ook de koffieochtend, meestal in Withmundi, maar in de dienst voorafgaande wordt dit tijdens de
mededelingen aangekondigd.

Aankloppen, hallo zeggen en binnenkomen;

Bij ons in de Achterhoek is dat gelukkig nog heel gewoon!

-Jan Klein Lenderink, notulist

De Bloemengroet in de maand januari
5 januari Familie Dijkman-Hiddink
Mw. M. Hammers-Smeenk
12 januari Mw. H. Hiddink-Borgman
Dhr. M. Boslooper
19 januari Dhr. G. Hissink
Mw. T. KI. Haneveld-Tjoonk
26 januari Mw. H. Wormgoor-Gotink
Dhr. G. van Zuilekom

Toezeggingen actie KERKbalans 2025

Het totaal toegezegde bedrag voor actie KERKbalans 2025 is €36.000. Het bedrag is €1.000 hoger
dan het bedrag dat in de begroting 2025 voor actie KERKbalans is opgenomen. In 2024 was het
totaal toegezegde bedrag zo'n €2.500 meer dan nu in 2025.

Aktie KERKbalans is nog steeds de grootste bron van inkomsten voor onze gemeente en is landelijk
gezien de grootste geldinzamelingsactie die gehouden wordt.

Het teruglopen van het aantal mensen dat we aan kunnen schrijven en uiteindelijk een toezegging
doet is de oorzaak van de daling van het totaal toegezegde bedrag.

Om ons kerkenwerk te kunnen blijven doen zullen onze reserves aangesproken moeten worden.
Die reserves zijn er maar ze zijn niet onuitputtelijk. Het is niet negatief bedoeld maar we willen het
hier wel vermelden.

We willen positief afsluiten en alle toezeggers bedanken voor hun toezegging. Ook iedereen die
meegeholpen heeft met de uitvoering van actie KERKbalans willen we bedanken en in het
bijzonder onze financieel administrateur Hilly Bakker die ieder jaar weer de papieren in orde maakt
en onze ledenadministrateur Hans Hissink die de toezeggingen en betalingen verwerkt.

We houden in 2026 weer actie KERKbalans en rekenen ook dan op uw bijdrage!

-Het college van kerkrentmeesters



KerklLevenin

Vanuit de Diaconie

Recent kregen we de opmerking dat er niet altijd bekend is alwaar de collecte voor de Diaconie
voor bestemd is. Doelen voor de Diaconie zijn; Plaatselijk, Regionaal/Landelijk en Wereldwijd.
Vooral specifieke doelen waarin plaatsgenoten actief zijn hebben wij een warm hart voor.

We hebben een drietal invalshoeken hoe we te werk gaan.

Door Tineke en Andrea wordt er voor het komende jaar een maandrooster opgesteld met doelen
die door Kerk In Actie (KIA) geadviseerd worden. Dan hebben we speciale diensten of activiteiten
alwaar door de groep een doel wordt aangehangen. Vervolgens de individuele doelen, dit zijn
meestal acute hulpvragen of van KIA of van personen.

We kijken in het algemeen niet wat er precies is opgehaald maar verdelen het enigszins, bij speciale
collecte’s uiteraard wel en deze worden dan ook nog wel of niet verdubbeld.

De laatste twee jaren is het streefgetal €10.000 per jaar, dit kunt u terugvinden in de begroting.

Het jaaroverzicht voor het collecterooster 2025 is;

Januari: Leger des Heils, Februari: Tearfund (KIA), Maart: Bartimeusfonds,

April: Rudolphstichting, Mei: De Regenbooggroep, Juni: Hospice Zutphen.

Juli: Timon, Augustus: Het Passion, September: Medair, Oktober: De Hoop (KIA),
November: Wilde Ganzen en December: India, kinderen in de knel.

De eerste maand in 2025 is het volgende overgemaakt;

- Leger des Heils [volgens collecte rooster] -
-Voor de speciale KIA dienst is ruim €145,- opgehaald en door de
Diaconie verdubbeld en overgemaakt.

- Als specifieke gift is er een bedrag van €300,- overgemaakt via
Evert Jan Pellenberg, hij begeleid weeshuiskind Janet uit Uganda,
die kan met deze gift weer een jaar naar school.

-De diaconie
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De koffie ochtenden
De afgelopen periode hebben we weer interessante filmpjes gezien, en verhalen gehoord
over vakantie, uilen, oud gereedschap en werktuigen,

kortom, weer een variatie aan onderwerpen.

Het is de bedoeling dat we op 18 maart spelletjes gaan doen en op 1 april een kwis.

15 april is er dan ochtend samen met Avonturijn.

6 mei een dag na bevrijdingsdag gaan we herinneringen ophalen over de bevrijding van de
2e wereldoorlog, 80 jaar geleden.

-Ben Hiddink



Workshop Huispaaskaarsen beschilderen in Hengelo Gld.

met Inspiratie en Ontmoeting

Inspiratie en Ontmoeting organiseert op donderdag 20 maart 2025 met Marja Retz een
workshopavond “JE EIGEN PAASKAARS” schilderen.

U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.We kennen uit de kerk de grote Paaskaars,
die zondag aan zondag brandt en ook bij bijzondere vieringen de bron van licht en vuur is. leder
jaar wordt in de Paasnacht een nieuwe grote Paaskaars de kerk ingedragen.

De Paaskaars symboliseert de Opgestane Christus en daarmee geloof, hoop en liefde.

Oak thuis zijn er momenten, dat mensen een ter bezinning, als teken van
gedenken en herinneren, als teken van verbondenheid met een naaste.

Er kunnen zoveel redenen zijn. ..

Ook bij het dagelijks gebed of bij mooie muziek ontsteek je misschien een

Heel persoonlijk wordt dat wanneer je zelf de kaars beschilderd hebt met symbolen die
je aanspreken.

Zo'n persoonlijke kaars kan gemaakt worden in deze workshop met begeleiding van Marja Retz
Van haar kunnen we horen, welke symbolen en afbeeldingen je kunt toepassen en wat hun
betekenis is. Tevens adviseert en assisteert zij bij het schilderen.

Voor kaarsen en materiaal wordt gezorgd.

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Kerkstraat 15, Hengelo

Precieze materiaalkosten zijn nog niet bekend.

Voor opgave en meer informatie: ieno@pknhengelogld.nl tel. 06 51007904

-Frida Meints

21 maart 2025 is er weer een filmavond
We presenteren dan de film
“Mary Maqgdalene”

"Her story will be told"

Het verhaal speelt zich af in Het Heilige Land in de eerste eeuw.

Een jonge vrouw laat haar vissersdorpje en familie achter zich en sluit

zich aan bij een radicaal nieuwe sociale beweging. Aan het hoofd staat
Jezus van Nazareth die veranderingen belooft in de wereld.

Maria Magdalena is op zoek naar een nieuwe manier van leven en naar een
authenticiteit die haar ontzegd wordt door de starre hiérarchieén.
Naarmate de bekendheid van de groep groeit en steeds meer mensen zich
aangetrokken voelen tot de boodschap van Jezus, zal Maria's spirituele
reis haar naar Jeruzalem brengen. Daar wordt ze met de

realiteit van het lot van Jezus geconfronteerd en moet ze er haar eigen
plaats vinden.

De zaal van Withmundi is open vanaf 19.30 uur de film begint om 20.00 uur, de koffie staat klaar.
De toegang is gratis, bij de uitgang kunt u een vrije gift doneren.

Graag vooraf aanmelden bij Simon Mulder 06 53121864

De volgende filmavond is op_ 25 april 2025 met de film “Ticket to Paradise”.




Muisje Florans heeft iets verstopt onder haar bed.
Niemand mag eraan komen. Maar haar muizenbroers
zijn zO nieuwsgierig dat ze nog maar aan één ding
kunnen denken. Ze sluipen rond Florans’ bed. ‘Het lijkt
op een doosjel” fluistert Maikel, ‘Spannend!” Dan komt
Florans binnen. ‘Goed dan!’ zucht ze, ‘Kijk!" Vanonder
het bed haalt ze een koekblik tevoorschijn. ‘Dit is mijn
VASTENTROMMIELTIE voor Pasen, zegt ze. ‘Vasten
betekent minder snoepen. Dus steeds als we van
mama een koekkruimel krijgen, gaat-ie hierin!’ Haar
broertjes zijn stomverbaasd. Maar waarém? Florans
vertelt dat je voor Pasen moet VASTEN EN DELEN. Dat
heeft ze van de dominee gehoord. ‘Ooo ... maar dan
doe ik mee, Florans! roept Maikel blij, Jij mag gerust
je trommeltje met MIJ DELEN/!

*5 Delen

Je bent graag alleen, achter deuren en ramen?
EN foch, Na een tijde verlang je Naar samen.
‘Alleen’ doe Je rustig precies wat je wil,
maar zo i je eentje wordt het wat stil.
Je stem wordt onnodig, je oor wordt lui
en soms zak je weg in een sombere bui.
Die bui is je hart, dat komt je vertellen
dat je eens iemand ép moet bellen,
dat je de deur uit moet om te gaan spelen!
Je hart heeft gelijk. het Klopt en wil delen.
Je hart maakt e2n dansie in je borst,
Je 009 wil drinken, je oor heeft dorst,

) Je stem herinnert zich vriendennamen!
Want wij ziin gemaakt voor alleen &n samen.

‘la, met mij ook hoor, met mij ook!” klinkt het, en de
muizen dansen op het blik met lekkers. ‘Nééé/’, piept
Florans, ‘Nog niet! Het is nog geen Pasen!”. ‘Geeft niks!’,
roepen de anderen, ‘Je moet DELEN, zusje, dat is beter
voor Pasen!’ Florans gilt: ‘Jullie snappen er niks van.
Vasten en delen moet je ZELF DOEN! Niet van mij
inpikken!” De broers blijven zeuren om lekkers. ‘GOED!’
roept Florans ineens. Het wordt meteen stil. ‘Ik zal alles
met jullie delen wat er in mijn trommeltje zit!" Met
kracht trekt ze het open. Het is ... leeg. ‘Het vasten
moet nog beginnen. Ik deel mijn PLAN met jullie.’ De
muizen kijken beteuterd. Een plan kun je niet opeten.
Maar wel een beetje proeven. .
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Uit de Bijbel

Je kunt maar beter met zn tweegn zijn dan dlleen.
Wanht samen bereik je meer dan in je eentle.

Als een van beiden valt, dan helpt de ander
hem weer overeind. (Prediker ¥:9-10)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M, Jurrigns



